Eerste Communie ' ,

nam voor het eerst deel aan n n ﬂ

de Eucharistie, de maaltijd van de Heer /

Jezus nodigde zijn vrienden uit.
Ze lachten veel en praatten luid,
ze aten brood, ze dronken wijn

het was goed om aan tafel te zijn.

De tafel is lekker groot

met veel wijn en ook veel brood.
Ik ben mega-mega-supetr-blij,
want Jezus komt nu echt bij mij!
[uit: De Tafel, Frank Pollet]
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